
 
 
Hallo iedereen, 
 
Het is mij niet gelukt de nieuwsbrief nog te versturen toen ik de laatste week in Togo 
was. 
Ja, de zes maanden daar zijn weeral zo goed als voorbij gevlogen. 
Met pijn in het hart heb ik het land en de kinderen moeten achterlaten. 
Wat niet wil zeggen dat ik héél blij ben jullie terug te zien hoor. 
Ik mag wel zeggen dat die voorbije zes maanden héél intens zijn geweest wat het werk 
met de kinderen betreft. 
 
Zoals sommigen onder jullie al wisten, had ik weer een maand de volledige 
verantwoordelijkheid gekregen in het weeshuis waar 32 kinderen ondergebracht zijn. 
Niet altijd de gemakkelijkste kinderen, maar dat is te begrijpen als je hun achtergrond 
kent. 
Anderzijds kunnen ze ook grappig uit de hoek komen op een moment dat je het niet 
verwacht. 
Wat rust ‘s nachts betreft, ja, dat is niet te onderschatten.  
Zeven kinderen op mijn kamer waaronder ons Odetje. 
Een vondeling die volledig ondervoed was. Ze is 3 jaar, maar lijkt op een baby. 
Een schatje van een kind, alleen functioneren haar hersentjes niet altijd normaal. 
Ik heb ze mee naar het hospitaal genomen om een EEG te laten nemen en ze is onder de 
scanner geweest. 
Het werk in dit weeshuis duurde tot einde maart. 
Ook één van de redenen voor mijn latere terugkeer naar België. 
 

                       
 
 
Ondertussen maakte ik echter ook nog wel tijd om naar de strand -en straatkinderen te 
gaan hoor. 
Die zijn mij te dierbaar om ze zomaar te laten vallen. 
Steeds herhalen dat ze zo in de criminaliteit kunnen terecht komen, dat ze ziek kunnen 
worden, dat ze blootstaan aan het gebruik van drugs. 
Je staat er van versteld hoeveel jonge kinderen bekennen dat ze al drugs gebruiken of 
gebruikt hebben . 
Naast het educatieve komen daar ook amusement, sport en spel aan bod. 
 



 
 
 
Om nog een ander idee op te doen van de werking van een weeshuis, ben ik naar Hahatoë een 
bezoekje gaan brengen. 
Dit ligt op ongeveer 35 km van Lomé. 
Een weeshuis met een grote discipline en waar één en al rust en kalmte heerst. 
Zo kan het dus ook!!!! 
Op het moment dat ik daar was, werden er etenswaren en zeep afgeleverd met een vrachtwagen. 
Een stunt voor de verkiezingen die in Togo op 4 maart plaats hadden. 
Mijn mening ga ik hier niet over uiten, tenslotte genieten de meest behoeftigen er mee van. 
Ze waren in de wolken. 
 

 
 
 
 
Tijdens een bezoek met de tandartsen aan een school heb ik met hen mogen meewerken. 
Na de consultatie om de mondjes grondig na te zien, was er ook animatie in de klasjes. 
De kinderen zongen van geluk. 
 
 

 
 
 
 
 



Tijdens een bezoek aan Medjumé, een dorpje waar dringend een gezondheidscentrum moet komen, 
weet je weeral eens te meer hoeveel hulp er nog nodig is in zulke landen. 
De kinderen komen van kilometers ver water halen om te kunnen overleven. 
Als je de foto bekijkt, hoef ik niet veel meer te vertellen denk ik. 
Het is water dat ze moeten drinken. 
Schrijnend dat mensen en kinderen in zulke omstandigheden moeten zien te overleven. 
Toch blijven ze lachen. Een gave op zich en chapeau. 
 

 
 
 
 
Nu eindelijk wat nieuws over ons project. 
Eerst en vooral wil ik jullie op de hoogte brengen dat we hier in Togo ook een vzw hebben opgericht. 
Er was eerder al sprake van, maar nu is het definitief en met de juiste mensen ter plaatse. 
Onder dezelfde naam Joko Togo. Leuk om in de toekomst samen te werken. 
Ik val misschien in herhaling, maar het terrein heeft een hele geschiedenis achter de rug. Het is nu 
definitief geregeld. We kunnen niet meer terug (wat ik ook niet wil natuurlijk). 
Het verhaal vertel ik jullie later wel. 
Mede door de regelmatige regenval zat het er niet meer in om de voorbije week de eerste stenen te 
maken. 
Je kunt je wel indenken wat een teleurstelling dit gaf juist niet kunnen beginnen toen ik er nog was. 
In ieder geval beginnen ze er de eerstvolgende weken op het moment dat ik dus terug in België ben. 
De mensen van de vzw hier volgen het heel precies op. En wees gerust, ik kan er op rekenen. Het is 
niet voor niets geweest het lange zoeken om de juiste personen te vinden. 
Ik verwacht zeker binnen de 6 maanden terug te keren naar Togo zodat de bouw al een heel eind 
gezet zal zijn. 
Zodra er minstens 1 kamer beschikbaar is, in welke omstandigheden dan ook, zal ik er snel in gaan 
wonen. 
We mogen niet vergeten dat het in de brousse is hé. 
Wanneer ik een matras heb om op te slapen en water om me te wassen, zijn we vertrokken! 
Ja, de meesten begrijpen dit misschien niet, maar het is gewoon grenzen verleggen waar ik helemaal 
geen probleem mee heb. 
Om geen tijd te verliezen, is er ondertussen al maniok geplant. Een ander stuk is reeds proper 
gemaakt om te bebouwen. 
We gaan ook al enkele fruitbomen planten. Deze kunnen ondertussen al groeien om ons later de 
nodige vruchten te leveren. 
Kwestie van ons te voorzien van vitamientjes hé. 
Verdere vragen zal ik mondeling beantwoorden hier in Belgenland. 
Of voor diegene die ik niet direct zie, per mail. 
 
 



             
 
 
 
 
 
Zo, ik hoop dat jullie tevreden zijn met dit beetje nieuws.  
Ondertussen ben ik weer in ‘t land en kan ik er opnieuw tegenaan vliegen om ook hier een handje te 
helpen aan het project. 
 
Er zijn uiteraard projecten in Togo waar ik nu definitief afscheid van moest nemen met veel pijn in 
mijn en de kinderen hun hartje. 
Er waren daar een paar feestjes en ik was zeer onder de indruk van wat de kinderen me te zeggen 
hadden. 
Ook al doe ik het werk hier op vrijwillige basis, ik ben een zeer rijk iemand. Want wat de kinderen je 
teruggeven in al hun miserie, dat kan je niet betalen met geld. 
Het is niet makkelijk te weten dat ik met deze kinderen niet meer zal kunnen werken zoals tevoren. 
Enerzijds positief want dit betekent dat ons eigen project volop loopt. Anderzijds ook jammer deze 
kinderen een stuk los te moeten laten. 
Maar ik ben een gelukkig iemand, ik heb de kans om ze nog regelmatig te gaan bezoeken naast het 
eigen project waar ik volledig voor leef. 
Ik denk dat er op het moment geen gelukkiger iemand is dan ikzelf.  
Een droom die meer en meer werkelijkheid wordt. 
Wat kan een mens nog meer wensen? 
 
Nen dikke knuffel en nen dikke zoen van al de kids en mij. 
Tot gauw, 
 

 Akpèloo !!!!!!!!!!!!! 
 
Een dikke dank je wel allemaal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


