
Dag lieve vrienden. 
 
 
Zoals belooft, eindelijk de nieuwsbrief vanuit Lomé. 
Sorry, dat jullie even moesten wachten, maar het is hier al ontzettend druk geweest. Ook 
al verwacht je dat niet direct hier in Afrika. 
 
 
Ik ben goed gearriveerd op 10 oktober. 
De eerste maand heb ik even bij Ria gelogeerd.  
Een Belgische vriendin die hier 10 jaar werkzaam is en zich inzet voor ongelooflijk mooie 
projecten. 
Zo had ik de kans mijn eigen woonst netjes op te kuisen en terug woonklaar te maken. 
 
 
 
De eerste week al kreeg ik de kans om met een Belgische 
tandarts en zijn vrouw een school te bezoeken waar we de 
mondjes van de kinderen nakeken.  
Van de allerkleinsten tot de allergrootsten. 
Later werden de kinderen, die verzorging nodig hadden, 
met het busje opgehaald om ze te verzorgen in de 
daarvoor opgerichte tandartsenpraktijk in Lomé. 
Een héél mooi initiatief waarbij Belgische tandartsen zich 
vrijwillig inzetten om de armere mensen ook de kans te 
geven verzorgde tanden te hebben. 
 
 
Tegelijkertijd heb ik ook mijn werk hervat in de weeshuizen waar ik voordien ook werkte. 
Oh, wat een goed gevoel al die snoetjes terug te zien en dat was wederzijds hoor.  

Dan voel je pas de band die er al is tussen jezelf en de 
kinderen. Zalig. 
 
De was, de strijk, het douchen van de kinderen, helpen 
in de keuken, helpen bij het maken van hun huiswerk 
enz., een fulltime job met veel voldoening. 
Vele kinderen hadden de waterpokken, wel een leuk 
zicht die wit bepoederde zwartjes. 
 
 
 

 
 
Samen met de verantwoordelijke van het centrum voor de straatkinderen, ben ik mee op 
patrouille geweest om weggelopen kinderen terug te vinden. 
Zij leven, werken, slapen ’s nachts op straat. Zij staan bloot aan vele gevaren .De 
bedoeling is ze terug naar huis of naar het centrum te brengen waar ze opgevangen en 
begeleid worden. 
 
 
Zo is er ook een project voor de kinderen die op het strand leven en slapen. 
Elke maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag werken we met deze kinderen. 
De bedoeling is ze een beetje bezig te houden met spelletjes, ze deels te beschermen en 
ze enige informatie mee te geven over o.a.: hygiëne, de gevaren waaraan zij bloot staan, 
de gevolgen van criminaliteit e.d. 
We proberen ze ook te doen inzien dat ze beter in een huis of in een centrum kunnen 
leven waar zij toch een volwaardiger leven tegemoet gaan. 

 

 



Je wint op deze manier het vertrouwen bij deze 
kinderen en zij staan open om te luisteren, wat al 
een serieus winstpunt is. 
Ondertussen zijn er toch al enkele kinderen die 
zich herpakt hebben en dat geeft toch een goed 
gevoel. 
 
 
 
 
 
Op dit moment ben ik heel intensief werkzaam in 1 van de 2 weeshuizen waar ik actief 
ben. De verantwoordelijke is wegens gezondheidsproblemen afwezig. Ze heeft gevraagd 
of ik me even extra wil inzetten voor de opvang van de kinderen. Dit wil zeggen dat ik 
ook regelmatig ‘s nachts bij de kinderen ben. 
Op zich een goede en leerrijke ervaring die later zeker van pas zal komen. 
 
Er vonden ook 2 inhuldigingen plaats van nieuwgebouwde scholen voor de kinderen. 
Dit met de nodige ceremonie, dans, zang en feest. 
 
 
 
Vorige week heb ik even mee geholpen de rijst te oogsten. Ook volgende week ga ik 
enkele dagen op het veld werken. 
De rijst wordt met de hand afgesneden en wordt dan op een groot zeil met de hand 
afgeklopt, zodanig dat de rijstkorrels er kunnen af vallen. 
Ja, een ongelooflijk vermoeiende job, maar wat doe je als je geen andere middelen hebt. 
En de tijd dringt. Het moet nu gebeuren, of het is verloren. Dus de handen uit de 
mouwen en mee helpen waar we kunnen helpen hé. 
Zo leren we dat ook alweer.  
Alle dagen leer ik bij. Op alle gebied. 
 

Nu even wat nieuws over ons project Joko Togo.  
De papieren van het terrein worden volledig op punt 
gezet zodanig dat er geen problemen kunnen zijn op 
latere termijn. Zodra dit in orde is, kan men van start 
gaan. 
Momenteel zijn ze nog bezig met de bouw van het 
college. 
Het zijn deze mensen en het is dit materieel dat we 
nodig hebben. Dus er moet even gewacht worden 
vooraleer men aan de bouw van ons weeshuis kan 
beginnen. 

Men mag ook niet vergeten dat we in Afrika zitten en het tempo niet is zoals bij ons. Dit 
is nu eenmaal een factor waar we rekening moeten mee houden en waarbij we ons 
moeten neerleggen, ook al ben ik het er niet altijd mee eens. 
Dit geeft ons toch ook nog wat tijd om verder financiële steun te zoeken om alles te 
betalen. 
Ondertussen is in België de vzw Joko Togo heel hard aan het werken om activiteiten te 
organiseren en gerief bijeen te halen om ons project te doen slagen. 
Ondertussen hebben zij ook voor een mooie nieuwe kalender gezorgd. Hij is vanaf nu te 
koop. Dus, aarzel niet om andere mensen warm te maken langs deze weg ook ons 
project te steunen. 
 
Mijn enorme dank aan alle mensen die hieraan werken en ook aan alle mensen die ons 
project steunen, op welke manier ook. 
 

 

 



Ikzelf kan in België nu niet helpen, maar ik doe mijn uiterste best om hier alles voor 
mekaar te krijgen. 
Rekeninghoudend met de tijd die hier soms geen grenzen kent. 
Maar, het heeft geen zin om ons daar verder in te ergeren, we kunnen dit niet 
veranderen. 
Wees gerust, ook al is het iets later dan voorzien, het zal een prachtig weeshuisje zijn 
waar iedereen van jullie fier op mogen zijn. 
Het is dankzij jullie inzet dat we dit kunnen verwezenlijken. 
En zoals ik al zei, de kinderen zullen jullie daar héél dankbaar voor zijn. 
 
Zo, dit is zowat het nieuws van de voorbije 2 maanden. 
Ik houd jullie verder op de hoogte. 
 
Van mij aan iedereen lieve groetjes, een dikke kus. 
 
Tot gauw. 
 
Sylvia en de kids  
  
 
 
  

 


