
Dag lieve vrienden,                                                        3 februari 2009 
 
 
Hier nog eens een nieuwsbriefje vanuit Lomé. 
Moest ik ondertussen iemand vergeten zijn met de vorige brief, nogmaals 
de beste wensen voor dit jaar. 
Ik moet zeggen dat de tijd enorm voorbij vliegt. We zijn reeds februari. 
Het kerstfeest met de weeskinderen is zeer goed verlopen en de kinderen 
ware reuze blij. Ze hebben alles meegemaakt van begin tot einde. 
Het slachten van de geiten tot het fijnstampen van de igname tot fufu 
 

  .     
 
Ook nieuwjaar hebben we een beetje gevierd op nieuwjaarsdag met wat 
lekkers,een drankje , muziek en dans. 
 
In kpalime, een dorpje 100 km van Lomé , heb ik een drietal dagen 
doorgebracht om de pic Agou (één van de bergen daar)en de berg Kloto 
eens te bezichtigen. Mooie wandeling en hele mooie natuur. 
 

        
 
In Gbalavé (een dorpje achter kpalimé) heb ik een week en een verlengd 
weekend doorgebracht om daar op de plantage te helpen. 
Het besproeien van de groenten, het plukken van de cacao, een nieuw 
veld aanleggen enz. 
Ook hier was er nood aan waterslangen . 
Deze heb ik dan ook aangekocht, zodanig dat er meer tijd zal zijn om de 
andere werken uit te voeren. Met de gieters duurt het uren alvorens de 
groenten begoten zijn.  
De mensen leven daar zonder electriciteit, hebben geen deftig sanitair.  
Zo wordt je dan even geconfronteerd met het andere leven dan in de  
hoofdstad. Helemaal niet simpel .                            



           
 
 
                                                                               
 
Verder doe ik nog steeds mijn werk in de twee weeshuizen, alle hulp is 
daar welkom. 
Ook de inventaris van de medicatie in een ziekenhuis, bezoeken van weer 
andere projecten e.d. 
Eind februari ga ik mee naar Benin om een ziekenhuis in te huldigen.  
 
 
Jammer genoeg heb ik nog geen verdere informatie over ons project, 
maar, de motivatie is er des te meer.  
De papierenwinkel is hier niet zo simpel en het tempo nog veel minder. 
Maar, niets weerhoudt ons om ons verder in te zetten , des te groter 
wordt ons budget om te starten. 
Ik doe hier mijn uiterste best, maar,op dit moment hangt het een beetje 
af van de overheid . 
We zitten dan ook in Afrika, waar alles niet zo vlotjes verloopt zoals we 
zouden willen. 
 
 
Ik hou jullie op de hoogte als er meer nieuws is. 
 
Vele groetjes en tot gauw. 
Half maart ben ik weer en zestal maand in t land . 
Boordevol energie om met onze vzw joko-togo allerlei activiteiten te 
organiseren. 
We houden jullie op de hoogte i.v.m.deze data. 
 
Groetjes, 
 
Sylvia en de kids      
 
 
 
 
 
 


